
Op zaterdag 22 augustus 2015 was het eindelijk zover en waren we met 14 
kinderen van HSV de Snoek uit Harderwijk te gast bij HSV Hoop op Geluk in 
Nijkerk. Aldaar werden we ontvangen door de vrijwilligers van Sport visserij 
MidWest Nederland die óns en nog ruim honderd andere kinderen van harte 
welkom heette op de Visdag voor kinderen.  
 
Na de nodige uitleg en een tas vol zoete koek gingen we op pad met veertig 
kinderen met als eerste opdracht: Roofvissen en alles wat er zoal nodig is bij 
deze tak van de vissport. Twintig kinderen mochten in koppels van twee, 
voorzien van een zwemvest, op de Arkervaart gaan trollen en oefenen met 
werpen om hopelijk  een mooie snoek te verschalken.  
 
Twintig andere kinderen leerden ondertussen hoe je een stalen onderlijn 
helemaal zelf kunt maken en als het onderlijntje klaar was mocht je dit 
meenemen. Dit onderdeel werd telkens afgewisseld met het leren vissen en 
werpen met een kunstvisje wat ging zinken als je je molen opdraaide en dit 
was een leuke en nuttige oefening. 
 
Na het roofvissen was de karper clinic aan de beurt  De groep werd weer 
opgesplitst en de ene helft ging met pendobber vissen de andere met lood 
werpen en boilies draaien.  Er werd aan de kinderen uitgelegd hoe je met 
pendobber kunt vissen en dat er verschillende soorten aas zijn die je kan 
gebruiken. 
 
Voor groep kinderen waar wij als begeleiders bij betrokken waren was dit het 
eerste onderdeel van het karper vissen en na een 45 min ruilde wij van plek 
en moesten zij werpen met lood en boilies draaien.  
Toch was er een hevig schrik moment omdat Djani dacht dat hij tijdens het 
drinken in zijn keel werd gestoken door een Wesp. Door adequaat optreden 
van onze begeleiders en de hulp van de mensen van 112 liep deze 
vervelende gebeurtenis goed af en kreeg deze mooie dag een fantastische 
voortzetting.  
 
Ondertussen was het lunch tijd en dat was prima verzorgd door de 
organisatie. Na alle commotie en een hapje eten zijn we naar de locatie 
gegaan waar het witvissen werd uitgelegd en in praktijk werd gebracht.  
Ook deze vorm van vissen werd weer op twee mannieren uitgelegd. Vaste 
stok en feeder. Na dat er een paar visjes gevangen ( en Djani zelfs een 
Brasem ) was het ineens alweer vier uur en dus verzamelen en bijna naar 
huis. Alle kinderen kregen nog allerlei spulletjes mee die bruikbaar zijn bij het 
vissen en toen was er een einde gekomen aan een super leuke dag van 
inspanning en ontspanning die bij alle een onvergetelijke indruk heeft 
achtergelaten. Met dank aan alle vrijwilligers die120 kinderen deze SUPER 
Visdag hebben bezorgd! 
 



Met een groet van; 
 
Henk en Henny 


