
12 juli 2013  Ons eerste jeudviskamp 
 

 

In het voorjaar werd door de jeugdcommissie-leden Wim en Willem 
besloten dit jaar een jeugdviskamp te organiseren. Zij wonnen informatie 
in bij visclubs die dat vaker doen en ook bij Sportvisserij MidWest 
Nederland. Zij kregen van hun als tip een mooie locatie in de buurt, te 
weten op een camping met een visvijver genaamd "De Hollandse 
Boerderij" in Bodegraven. Dat leek ons wel wat, dus snel er naar toe om 
het te bekijken. Het zag er prima uit om een viskamp te organiseren. 
Gelukkig was er nog een locatie voor 28 personen vrij voor een 
weekeind in juli, dus snel werd er geboekt en kon de voorbereiding 
beginnen. Er werd een draaiboek gemaakt en activiteiten werden 
verzonnen, zoals jeugdviswedstrijden en een vis-cursus waarin de 
kinderen leren zelf een tuigje te maken, een hengel op te tuigen en 
gevangen vis op de juiste manier te leren onthaken. Er werd besloten dat 
er gevist wordt tijdens de wedstrijden met hengels, zelf gemaakt tuigje, 
voer en aas verzorgd door onze vereniging. In de vrije tijd mocht er met 
alle eigen soorten hengels gevist worden. 15 jeugdvissers, allemaal lid 
van onze club, hadden zich aangemeld met 9 begeleiders. De laatste 
dagen werd het eten en drinken ingekocht. Ook hebben we een 



aandenken aan dit eerste jeugdviskamp laten maken en werd het 
barbecue vlees opgehaald, dat door Keurslager Scholten uit Sassenheim 
spontaan werd aangeboden (hiervoor nogmaals bedankt!).  

Vrijdagmiddag 16.00 uur was het zover. Verzamelen bij de Mijlpaal. 
Spullen werden ingeladen en dat paste maar net, aangezien sommige 
kinderen spullen bij zich hadden voor drie weken. Half vijf konden wij 
vertrekken naar Bodengraven. Bij aankomst kregen wij eerst een klein 
welkomstwoord en de kampregels te horen van onze vismeester Wim. 
Huig was onze kok. Die had inmiddels een lekker soepje met broodjes 
knakworst en kroketten voor ons klaar staan. En daar werd gretig 
gebruik van gemaakt. Na het eten gingen we eerst leren een haak aan te 
zetten met dik nylon draad en een grote haak. Daarna werd ieder 
jeugdlid voorzien van spullen om een tuigje te maken. Het moest heel 
serieus gebeuren. Het was de bedoeling om aan het vislijn dat op het 
plankje zat, het toprubbertje, de dobber en de loodjes vast te maken. 
Daarna kwam het uitloden in het water aan de beurt. Het moeilijkste 
kwam als laatste, namelijk het hele kleine haakje eraan bevestigen. Maar 
met de deskundige begeleiders was dat snel gefikst.  

 

Na deze instructie moest er natuurlijk wel gevist worden en meteen werd 
hier en daar een visje gevangen. We besloten de avond met 
terreinverkenning en een sportuurtje. Chris Kamphues houdt niet van 



sport en bleef dus liever vissen. Hij ving wel een grote karper met zijn 
zelfgemaakte tuigje!  

23:00 uur: Douchen en bedtijd voor de jeugd, omdat er zaterdagmorgen 
vroeg om 7 uur ontbeten werd en 9 uur de eerste competitiewedstrijd 
begon, dus snel naar de stapelbedden en slapen. Daar kwam echter niet 
veel van, want om 3 uur 's nachts hingen ze nog in de hanenbalken op 
hun slaapkamer.  

Toch werd zaterdagmorgen om 7 uur verplicht met  z’n allen ontbeten. 
Wim had samen met onze kok uitgebreid de tafels gedekt met alles er op 
en er aan. Na de maaltijd moest ieder zijn meegebrachte theedoek 
pakken om zijn gebruikte spullen zelf af te wassen. Toen ze klaar waren 
mochten zij de hengelspullen gereed gaan maken voor de eerste 
wedstrijd in de vijver die om 9 uur begon. De regelementen zijn hetzelfde 
als in de jeugdcompetitie, namelijk met het puntensysteem. Elke vis die 
gevangen werd, werd beoordeeld op soort en werd meteen door de 
begeleiders genoteerd op de wedstrijdkaart.    

                

10.30 uur: Einde wedstrijd. Tijd voor een versnapering en tot de lunch 
vrije tijdbesteding. Enkele kinderen bleven een poging doen om een 
karper te vangen, maar dat lukte niet erg, doordat de rest van de groep 
in de vijver was gesprongen voor wat afkoeling.  



13.00 uur: Lunch. Iedereen mocht zijn eigen broodjes klaar maken en op 
het buitenterras op eten. 

14.00 uur: Aanvang tweede competitiewedstrijd. Dit keer was besloten 
om te vissen in de vaart naast de camping. Dit was een groot succes! Er 
werd veel meer gevangen. Zelfs hele grote brasems. Op de  
wedstrijdkaarten werd dus heel wat meer vis ingevuld .  

15.30 uur: Einde wedstrijd. Op het kamp stonden de versnaperingen al 
te wachten en daarna was het tot aan de barbecue doen wat je leuk 
vind.  

17.30 uur: Tijd voor genieten van de barbecue! Aan alles was gedacht: 
stokbrood, sausjes, patatjes, drankjes en zelfs vruchtjes met slagroom.                  

19.00 uur: Om bij te komen van al dat eten, moest er nu een spel 
gespeeld worden waar je weer een beetje van afvalt. Het werd levend 
Stratego. De deelnemers werden in twee groepen verdeeld, een rode en 
een gele groep. Je was herkenbaar door de kleur verf die je op je gezicht 
gesmeerd kreeg. 

                           

De bedoeling was om de vlag van de tegenpartij te veroveren, die 
ergens op de camping verborgen was. Een vlag was op de fontein 
midden in de vijver verstopt. Geen probleem voor onze vismeester, want 
hij sprong er pardoes in, maar helaas kwam hij boven zonder zijn broek 



en die is ook nooit meer teruggevonden. Het spel werd twee keer 
gespeeld en door de beide groepen 1 keer gewonnen. Daarna zeer moe, 
maar voldaan naar bed. Onze kok, Huig bereidde nog even een lekkere 
maaltijd van het overgebleven vlees voor de begeleiders. Dat ging er 
smakelijk in! De jeugd viel deze keer gelukkig wat vroeger in slaap.  

Zondagmorgen een uurtje uitslapen. Vanaf 8 uur ontbijt. 

9.00 uur: Aanvang  van de derde competitiewedstrijd. Opnieuw in de 
vaart. De vangst was nu een stuk minder dan de vorige dag.  

10.30 uur: Einde wedstrijd. De wedstrijdkaarten werden meteen 
ingevuld, omdat 's middags de prijsuitreiking zou plaats vinden.  

Dan terug naar de camping, waar iedereen nog even lekker mocht doen 
waar hij zin in had: zwemmen, vissen of gebruik maken van de 
speeltoestellen. William van Duyn ging met z’n vrienden karperen en 
ving net voor het warme middagmaal nog een karper van 74,5 
centimeter! 

              
Zijn viskamp kon niet meer stuk!  

Het middagmaal dat onze kok voorschotelde, bestond uit worteltjes, 
doperwtjes, cordonbleu, krieltjes, ijs en vruchtencocktail toe. Daarna was 
het tijd om de koffers in te pakken. 



Chris ging nog even met zijn laatste schone kleren op een surfplank 
liggen en ging natuurlijk nog even kopje onder. Hij mocht nog snel 
douchen, en hij had alleen nog een droge  pyjama over. Maar hij gleed 
uit in de natte douchecel en was weer drijfnat.  

15.00 uur: Ieder jeugdlid kreeg  persoonlijk een toespraakje over de 
belevenissen van het viskamp tijdens de prijsuitreiking. In de A poule  
was de winnaar van de gouden medaille: Esmee  Heemskerk, zij had 24 
punten met 12 vissen gevangen. In de B poule was de winnaar van de 
gouden medaille: Rachel de Jong, zij had 38 punten met 17 vissen. De 
overige jeugdleden kregen allemaal een zilveren medaille.   

Om 16.30 uur reden we naar huis. Bij aankomst stond een heel 
ontvangstcomité van familieleden klaar om ons te begroeten. Alle 
jeugdkampvissers waren moe, uitgeraasd en gezond weer afgeleverd bij 
hun ouders.  

Het eerste jeugdviskamp was daarmee afgesloten en was een 
vermoeiend, maar zeer voldaan weekeind voor alle deelnemers, 
begeleiders. De organisatoren: vismeester Wim v/d Bent en 
jeugdbegeleider Willem Bruin kijken ook voldaan terug op een heel leuk 
viskamp dat zeker voor herhaling vatbaar is! 

Onze dank gaat uit naar de begeleiders: Jan de Jong, Bert Kloos, Dirk 
van der Bent, Martin van Rijn, Alfons van der Laan en Pieter Heemskerk. 

 

Willem Bruin      

 


